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11 november x Sint-Maarten

Een halve mantel voor
een bedelaar

te worden, gaan overal de deuren open
en komen er kinderen naar buiten.
Ze houden hun zelfgemaakte lampions trots
voor zich uit. Vaders en moeders helpen met
het aansteken van de lichtjes. En even later
bungelen al die lichtjes vrolijk heen en weer in
de schemering. Op de hoeken van de straten
vormen de kinderen groepjes.
Jeroen geeft zijn zus Sanne een duwtje.
‘Jij moet aanbellen,’ zegt hij, ‘want ik kan er
niet bij,
Sanne kiest een deur die is versierd met
lichtjes. Ze weet dat achter alle versierde
deuren mensen wonen die hen verwachten.
Ze heeft nog niet aan de oude koperen bel
getrokken, of de deur gaat open.
‘Ja, nu’ zegt Sanne en ze begint te zingen:

A LS HET LANGZAAM DONKER begint

Sint-Maarten, Sint-Maarten
de koeien hebben staarten.

De meisjes hebben rokjes aan.
Daar komt Sint-Martinus aan.







gm‘lhn teum paj
Zelf is lu) nog klarwaklm ‘Hij kijkt naar de met

snoep gevulde rugzak naast zijn bed.

“Weet je wat ik doe, papa?' zegt hij zacht. ‘Morgen
neem ik mijn rugzak mee naar school en dan deel ik
de helft van mijn snoep uit aan de kinderen die geen
snoep hebben verzameld.'

‘Goed zo, jongen,’ zegt papa. 'Zo heeft Sint-Maarten
het bedoeld.'
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